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CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE 
Predikant Noordhorn/ Saaksum: Vacant 
Consulent:      Ds. N. Noorlander, email: ds.noorlander@ziggo.nl 
Pastoraat en catechese:   Ds. K.H. Bogerd, contact via scribanoordhorn@gmail.com 
       Indien dringend: telefoon: 0511-421388 / 06-36275893     

ALGEMEEN / NOORDHORN  
Scriba (contactpersoon):   ouderling K. Tempel, Hamsterpad 3, 9804 PZ Noordhorn 
        Telefoon: 0594-50 51 08 
        Email: scribanoordhorn@gmail.com  
 
Kerkelijk Bureau:    dhr. A.P. Verbree, Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn 
* Ledenadministratie:    Telefoon: 0594-50 60 75 
        Email: nohosaak@gmail.com 
Kerkvoogdij:  
* Ouderling-kerkrentmeester:  dhr. W. Telintel, De Wieren 52, 9866 TP Lutjegast 
   Telefoon: 06-23 37 11 22 / Email: wimtelintel@gmail.com 
 
* Kerkelijk ontvanger:     dhr. J.F. Geertsema, Hamsterpad 1/a,  
 (ook voor collectemunten)  9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74 
         bestellen collectemunten via: collectebonnen@ziggo.nl 
 

Diaconie:       
* Secretaris:       diaken H.J. Slik, Botter 4, 9801 ME Zuidhorn 
 (ook voor vrijwilligersroosters)  Telefoon: 06-15 28 95 11 / Email: famslik@home.nl 
* Penningmeester:    diaken E. Meindertsma, Klinckemalaan 16,  
 (ook voor kerkradio/internet)  9801 CB Zuidhorn. Telefoon: 0594-23 36 14 
  
 

* Email diaconie:      diaconienoordhorn@gmail.com 
 

BANK-/GIRO NUMMERS VAN KERKVOOGDIJ EN DIACONIE NOORDHORN EN SAAKSUM 
* Bank- /gironummer kerkvoogdij: Banknummer NL70 RABO 0375 8296 60 
         Gironummer  NL33 INGB 0000 8957 06 
* Banknummer diaconie:  NL72 RABO 0375 8044 04 
 

SAAKSUM  
Kerkenraad:      ouderling K. Tempel, Hamsterpad 3, 9804 PZ Noordhorn 
        Telefoon: 0594-50 51 08  /  Email: k.tempel@ziggo.nl  
 

Diaconie:      diaken L. Terpstra, de Singel 7, 9843 ES Grijpskerk 
        Telefoon: 06-20 97 49 99 
        Email: liekeleterpstra@gmail.com 
 

STICHTING TOT BEHOUD VAN DE NED. HERV. KERK NOORDHORN 
* Contactpersoon:  dhr. W. Telintel, De Wieren 52, 9866 TP Lutjegast  
   Telefoon: 06-23371122 / Email: wimtelintel@gmail.com 
* Banknummer Stichting:  NL51 RABO 0375 8584 23 
 

Website:      www.hervormdnoordhorn.nl 
 

* Beheer website     dhr. A. van Waarde 
Email: websitehervormdnoordhorn@gmail.com 

 

Kerkdienst via internet: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn 

Zowel ‘live’ als achteraf te beluisteren. 
 

Redactie-adres ‘Kerkneis’:  fam. A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn 
        E-mail: mariavanwaarde@gmail.com 
 

Dit nummer van Kerkneis wordt u gratis verstrekt. U kunt een gift overmaken op het  
bank- /gironummer van de kerkvoogdij, onder vermelding van ‘gift Kerkneis’. 
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MEDITATIE 
 

Jona 1 : 14 – 17 
 

Na de vierde scheppingsdag was het prachtig op de nieuwe aarde. Er was licht, er was scheiding 
tussen water en het droge, scheiding tussen dag en nacht. Er waren de zon, de maan en de 
sterren. De aarde groeide en bloeide en geurde in het zonlicht, de grassprietjes glinsterden van 
de morgendouw en de trotse eiken staken hun takken naar de blauwe lucht. In één woord 
adembenemend. Maar ondertussen was het ademloos stil op die schone aarde. Slechts het 
ruisen van de bomen werd gehoord, de wind door de takken. 
De Heere God gaat daar op de vijfde dag verandering in brengen. In eerste instantie is daar nog 
nauwelijks iets van te merken, want het eerste wat genoemd wordt in de Bijbel, in Genesis 1, is 
de schepping van de vissen en ander wemelende levende wezens. Er is nauwelijks iets van  te 
zien, hier en daar een rimpeling in het water, maar ondertussen...  
Er worden nog steeds diepzeedieren ontdekt die tot nu toe onbekend waren. Ongelooflijk. Dat er 
nog steeds zeedieren zijn die duizenden en duizenden jaren nog door niemand gezien zijn. Wat 
een schepping!!   
De vissen worden op meerdere plaatsen in de Bijbel genoemd, in het Oude Testament; Job, 
Jesaja, Ezechiël en anderen en in het Nieuwe Testament uiteraard vooral in verband met de 
discipelen die vissers waren.. Het is overigens wel opmerkelijk dat nergens in de Bijbel soorten 
vis genoemd worden, geen namen. O ja, in de Staten Vertaling de walvis. (4 maal) Maar 
eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat het Hebreeuwse en ook het Griekse  woord maar 
moeilijk te vertalen is. In de Herziene Staten Vertaling wordt dan ook gesproken over een 
zeemonster of een grote vis, 
Ja, die grote vis, de vis van Jona, maar dat kon geen walvis zijn, want die heeft maar een  keelgat 
zo groot als een euro. En de vis van Jona, als ik dat zo zeggen mag, slikte de profeet in en 
spuwde hem ook weer ongedeerd uit op het droge.  
Over die vis zouden we eigenlijk de waarheid wel eens willen weten. Hoe kon Jona leven in de 
ingewanden van een vis leven, denken, zelf bidden. Hoe kon hij ademhalen, drie dagen lang.  
Neem me niet kwalijk, niet dat ik zo’n ongelovige of twijfelaar ben, maar dit is toch al te sterk .Dat 
er in het boek Jona niet over een walvis, maar eenvoudig over een grote vis gesproken wordt is 
niet het eind van alle discussie, maar misschien wel juist het begin. 
Laat ik u dan ook het volgende vertellen; Er bestaat een verhaal uit 1758  waarin ooggetuigen 
vertellen van een matroos, die door een soort haai werd opgeslokt en ook weer levend 
uitgespuwd werd, weliswaar niet na drie dagen, maar goed. Een bekende bioloog uit Londen 
denkt in dit geval meer aan een potvis, die wel 27 meter lang kan worden, een geweldige muil 
heeft en een slokdarm, groot genoeg om een man door te laten.  
Nog een ander verhaal vertelt van iemand die door een dergelijke vis is ingeslikt, waarna de vis 
gevangen werd en bij opening bleek de man ongedeerd te  zijn. De moderne Jona. 
Misschien hebben deze verhalen je overtuigd van de waarheid.  
Mij niet! 
Maar ik weet wel het antwoord op de vraag over de vis van Jona. We lezen in het laatste vers 
van het eerste hoofdstuk van het boek Jona; De Heere nu beschikte. Dat is het. Einde discussie! 
Om het maar eenvoudig te zeggen; wat God nodig heeft, wat Hij gebruiken wil, dat maakt, dat 
schept Hij eenvoudig. Ik las eens ergens: de geschiedenis van Jona kunnen we best wel de 
achtste scheppingsdag noemen. Scheppen is toch: iets maken uit niets. God is Heere van de 
schepping, en als Hij het nodig vindt, dan laat Hij de ezel van Bileam spreken, als Hij een vis 
nodig heeft waarin Jona kan overleven dan zorgt Hij er eenvoudig voor. Hij spreekt en het is er 
en Hij gebiedt en het staat er. Wij belijden dat we geloven in God de Vader, de almachtige... 
Als Hij de wereld verlossen wil van oordeel en vrees, dan zend Hij Zijn eigen Zoon en De Zoon 
gehoorzaamt vrijwillig. 
Zo is de Heere. Zo is de Vader en de Zoon en Heilige geest leert ons: Want deze God is onze 
God. Ook uw, ook jouw God ?                                                                                      
 

N. Noorlander 
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KERKDIENSTEN NOORDHORN (Deze kerkdiensten zijn tevens te volgen via 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn) 

1 sept. 09.30 uur Ds. H. Born (Hasselt), na de dienst koffiedrinken in de Wegwijzer 

 19.00 uur Ds. M. Maas (Rijssen) 

8 sept. 09.30 uur Ds. J.F. Thangé (Sellingen) 

 19.00 uur Prop. H. Krooneman (’t Harde) 

15 sept. 09.30 uur Ds. A. Snoek (Driesum) 

 19.00 uur Ds. J.A.J. de Pater (Doornspijk) 

22 sept. 09.30 uur Ds. J. Mulderij (Wezep) 

 19.00 uur Ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude) 

29 sept. 09.30 uur Ds. J.A. van den Berg (Amersfoort), Startzondag winterwerk, na de 
dienst preekbespreking/ koffiedrinken in de Wegwijzer 

 19.00 uur Ds. N. Noorlander (Onstwedde) 

6 okt. 09.30 uur Ds. G. Herwig (Wierden) 

 19.00 uur Ds. A. Snoek (Driesum) 

 
BESTEMMING COLLECTEN 

Tenzij anders aangegeven is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e collecte voor de 
kerkvoogdij. De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten. 

1 sept. Diaconiecollecte voor de GZB: Vakopleidingen in Noord-Afrika 
 

VAN DE KERKENRAAD             
 

ZIEKTE EN ZORG                                   
Zr. Eja Tempel heeft begin juli haar heup gebroken. Hiervoor heeft ze in het ziekenhuis 

gelegen en is voor revalidatie een poos naar de Brink in Groningen geweest. Gelukkig mocht ze 
ook weer thuiskomen, alleen toen kreeg ze last van wondroos waardoor ze niet veel kon en mocht 
doen. Dat vergt dan wel veel geduld als je niks mag. Daarnaast zijn er wel de dagelijkse dingen 
in de huishouding die dan door moeten gaan waar Klaas en Henk, maar ook Johan en Christine 
voor komen te staan. We bidden hun de kracht en zorg toe van onze Hemelse Vader en hopen 
dat de behandelingen gezegend mogen worden zodat Eja weer in staat is haar dagelijkse 
bezigheden op te pakken.  

Br. en zr de Vries uit Niezijl missen we al een enkele week in de kerk, zij hebben te kampen 
met hun gezondheid. Zo moest zr. de Vries voor onderzoeken i.v.m. de bloeddruk een dag in het 
ziekenhuis verblijven. En had br. de Vries te maken met een behoorlijke griep wat veel van zijn 
krachten heeft gekost. Zij beiden missen dan wel de mogelijkheid om zondags de eredienst te 
bezoeken ook al volgen ze de dienst wel via internet. Toch weten ze zich gedragen door onze 
Hemelse Vader en we hopen dat ze binnenkort weer op zondag samen met ons op mogen gaan 
naar Gods Vaderhuis. 

Bij br. Having Kruiger is opnieuw kanker in de keel ontdekt. Wat een schrik en verdriet om 
weer een traject in te moeten gaan van intensieve behandelingen. Gelukkig is er nog bestraling 
mogelijk. Inmiddels is hiermee al gestart. We bidden dat de Heere God de behandeling wil 
zegenen en dat ze nog een lange tijd samen mogen zijn en nog kunnen genieten van elkaar en 
hun kinderen en (achter)kleinkinderen. Ook  zr. Jannie Kruiger tobt met haar gezondheid. Beiden 
hebben de laatste jaren veel moeiten en verdriet gekend.  Maar….. wat is de Heere Groot en 
Machtig. Doordat ze samen ook nu weer de kracht van Hem mogen ervaren. 

Zr. Sieka van der Ploeg - Doedens verblijft al enige tijd in het Hooge Heem in Grootegast. Ze 
is daar opgenomen i.v.m. een enorme grote blaar aan haar been. Uiteindelijk is deze open 
gegaan, maar de daardoor ontstane open wond geneest heel langzaam. Hopelijk zal zij (wanneer 
u dit leest) weer thuis zijn in haar eigen woning. We bidden dat de Heere haar verder ook met 
haar lichamelijke beperking nabij wil zijn. Ook zij heeft in haar leven veel moeilijke en verdrietige 
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tijden gekend. We zijn dankbaar dat de Heere God haar ook nu weer kracht geeft om er mee om 
te kunnen gaan. 

Verder zijn er meerdere gemeenteleden die de afgelopen tijd of binnenkort voor onderzoeken 
en of behandelingen naar de arts of het ziekenhuis moeten. Ook zij mogen weten dat ze die weg 
gaan samen met onze Vader in de Hemel.  
Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere, uw God, is met u, overal 
waar u heen gaat. (Jozua 9 : 1)  
 

ROUW 
In de afgelopen weken hebben Roelf en Wina Fokkinga weer een moeilijk bericht gekregen. De 
broer van Wina is na een heel kort ziekbed overleden. Dan komt dat wel flink binnen als je binnen 
een aantal weken verschillende mensen rondom je heen weg ziet vallen. Daarnaast kampen ze 
zelf eveneens met hun gezondheid. Wat hebben we dan in zo’n periode juist de onmisbare zorg 
van onze Hemels Vader nodig.  
Dan mogen we psalm 27 lezen, vers 1: De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik 
vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?  En vers 14: Wacht op 
de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE. 
Dit geeft ons kracht en vertrouwen om verder te gaan.  
 

JARIGEN  
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn: 
 

11 sept. dhr. R. Koopman 
20 sept. dhr. J. Knol 
 

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar! 
 

BEROEPINGSWERK 
Inmiddels heeft onze beroepingscommissie er een jaar opzitten van vergaderingen, gesprekken 
met predikanten en proponenten, en vooral het beluisteren van heel veel preken. Recent hadden 
we onze 19de bijeenkomst en de 20ste staat voor maandag 2 september op de agenda. Als u 
bedenkt dat onze consulent ds. Noorlander voor elk van die vergaderingen uit Onstwedde naar 
Noordhorn komt, en daarnaast bij ons de kerkenraadsvergaderingen en de gemeenteavonden 
leidt, mogen we hem bijzonder dankbaar zijn voor zijn actieve betrokkenheid bij onze gemeente! 
Een goede indruk van de drukte die er landelijk is wat betreft het beroepingswerk in de PKN, 
geven de internetpagina’s van https://www.kerktijden.nl/beroepingswerk/1/protestantse-kerk-in-
nederland-hervormde-gemeenten/ . 
Als commissie ervaren we daar het nodige van, bijvoorbeeld is het heel gebruikelijk dat een 
beoogde dienaar van het Woord met meerdere beroepingscommissies tegelijk contact heeft. In 
het afgelopen jaar kwam het 6 keer tot een persoonlijk contact met zo’n dienaar en in 5 gevallen 
daarvan leidde dit tot een “pastoriegesprek”. Iedere keer is het dan weer verrassend hoe het 
daarbij aanwezige deel van onze commissie met zo iemand en de verder aanwezige gezinsleden 
tot een persoonlijk, diepgaand gesprek kan komen, ondanks het gegeven dat je elkaar pas voor 
de eerste keer ontmoet. Daarbij speelt herkenning van elkaars verlangen naar en vertrouwen op 
diezelfde Here en Heiland uiteraard een hoofdrol. Elke keer, en zeker in de gevallen dat het 
daadwerkelijk tot een beroep door onze gemeente komt, hoop en bid je dan dat God ons nu in 
contact heeft gebracht met de persoon die Hij voor de komende jaren bestemd heeft als 
voorganger voor Noordhorn en Saaksum. Tot nu toe bleek dat niet het geval. Blijft u bidden voor 
het beroepingswerk? 
De werkwijze van onze commissie blijft onveranderd: 
Uitgaande van de door gemeenteleden en anderen aangeleverde namen, wordt een lijstje 
samengesteld van zo’n 5 tot 10 voorgangers die we wat beter willen beluisteren. 
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Op grond daarvan (sommigen hebben dan 3 of meer preken van elk van deze voorgangers 
beluisterd) proberen we tot een gezamenlijke voorkeur te komen. Van deze persoon beluisteren 
en bespreken we samen een preek. 
Dat is dan meestal aanleiding, contact met iemand te zoeken en een afspraak te maken voor een 
pastoriegesprek. 
Na het pastoriegesprek brengen de daarbij aanwezige commissieleden verslag uit aan de 
anderen en komt de beroepingscommissie tot een advies aan de kerkenraad. Alleen als dit 
positief is, wordt de naam van de betrokken voorganger genoemd aan de kerkenraad. 
De kerkenraad gebruikt dan een paar dagen om zelf de predikant te beluisteren, om zich te 
bezinnen op het advies, en komt op grond daarvan tot een besluit over het houden van een 
gemeenteavond. 
Op de gemeenteavond beluisteren we gezamenlijk een preek, er is gelegenheid vragen te stellen, 
en dan stemmen de aanwezige belijdende leden van onze gemeente. Zoals in ons beleidsplan is 
vastgelegd, moet minstens 75% van de aanwezige stemgerechtigde leden instemmen met het 
uitbrengen van beroep. 
Na instemmen tijdens de gemeenteavond volgen minstens 5 dagen (lang genoeg om het te 
melden in de afkondigingen op de zondagse erediensten) waarin leden van de gemeente 
bezwaar kunnen maken tegen de gevolgde procedure. 
Na deze mogelijke bezwaarperiode brengt een afvaardiging van de kerkenraad de beroepsbrief 
naar de betreffende voorganger. Deze heeft dan precies 3 weken om tot een beslissing te komen. 
Ergens in die drie weken komt hij “op beroep” in onze gemeente preken, en ergens in diezelfde 
periode wordt een gemeenteavond gehouden waarin we kunnen kennismaken met het beoogde 
predikantsgezin, en zij met ons. 
 

Het beroepingswerk is een zaak van de HEERE. Er zijn veel en soms wonderlijke manieren 
waarop een naam ons bereikt. We roepen u allen op, met ons mee uit te kijken naar mogelijk 
geschikte voorgangers voor onze gemeente. En vooral, geef het beroepingswerk een plaats in 
uw gebed! 
 

OPENING WINTERWERK 
De zomervakantie loopt al weer ten einde en dan staan we weer voor een nieuw seizoen 
“winterwerk”. We willen hiermee starten met een gezellige zaterdag en wel  op 28 september.  
Deze keer hebben we het plan om de activiteiten te beginnen om 10.00 uur dan staat de koffie/ 
thee en de frisdrank in de Wegwijzer klaar met wat lekkers erbij. Daarna is er een activiteit 
aansluitend hebben we dan de lunch. Na de lunch hopen we verder te gaan en er een gezellige 
middag van te maken. Om 15.00 uur staat de koffie/thee en fris weer klaar en sluiten we om 15.30 
uur deze dag af. Bij deze afsluiting willen we een collecte houden in verband met de onkosten. 
Op zondagmorgen 29 september is er dan na de morgendienst koffiedrinken met een preek- 
bespreking in de Wegwijzer.  
 

Graag willen we weten op hoeveel mensen we moeten rekenen voor de lunch en de activiteiten 
die we hopen te gaan doen. Vult u onderstaand formulier in? deze mag u dan in de Gieter doen 
die onder de toren staat.  U mag de gegevens ook mailen naar: winterwerk2425@gmail.com  
Heeft u nog vragen stuur even een mailtje.  
 

Namens de Bijbelkring,  Henk Verkade  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam:………………………………………………………………………….. 

Met hoeveel personen komt u?....................................... 

Komt u:  0  de hele dag        0  alleen de morgen       0   alleen de middag.  

Eet u mee met de lunch (omstreeks 12.30 uur)? ………….. 
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BIJBELKRING 
D.V. donderdag 3 oktober willen we het nieuwe seizoen weer beginnen met Bijbelstudie. 
Deze eerste avond willen we Hoofdstuk 2 uit het boekje Drama, spanning, en vernieuwing over 
het boek Nehemia behandelen. 
We beginnen om 20.00 uur in de Wegwijzer. 
Het voorstel is om de volgende data alvast te reserveren. 31-10 / 21-11 / 12-12 / 09-01 / 30-01 / 
20-02 / 13-03 / 03-04 / 24-04  
U bent van harte welkom om voor het eerst of opnieuw te komen.  
 

Henk Verkade  
 

BERICHT VAN DS. BOGERD 
Zoals u weet gemeente, en dan bedoel ik ook jullie kinderen en jongeren, heb ik het beroep naar 
Jaarsveld aangenomen. In de herfstvakantie gaan wij bij leven en welzijn verhuizen naar 
Jaarsveld (net zo ver van de stad Utrecht, als Noordhorn van de stad Groningen). Dit betekent 
dat mijn pastoraal werk dan ook ophoudt in Noordhorn-Saaksum.  
In de komende periode bezint de kerkenraad zich over hoe nu verder. Bijvoorbeeld ook met het 
oog op de catechese en belijdeniscatechese. Verdere informatie hierover volgt t.z.t..  
De afscheidsdienst in de hervormde kerk van Wouterswoude vindt plaats op D.V. zondag 20 
oktober om 14.00 uur. Bevestiging (10.00 uur) en intrede (14.30 uur) vindt plaats in de hervormde 
kerk van Jaarsveld op zondag 3 november.  
Al met al voor ons gezin een hele verandering. Enerzijds kijk ik er naar uit om in Jaarsveld te 
mogen dienen. Wat heeft de Heere de weg daar naartoe wonderlijk gebaand. Maar anderzijds 
brengt dit met zich mee dat ik zowel mijn eigen gemeente Wouterswoude alsook de andere 
gemeenten als bijstand in het pastoraat, waaronder Noordhorn-Saaksum, moet loslaten.  
Ik hoop dat er een waardige vervanger komt, en wat mij betreft het liefst weer een eigen predikant 
voor de gemeente Noordhorn-Saaksum. Jong en oud, zoek het bij de Heere. Hij zegt tegen de 
één: kom, en tegen de ander: ga (Vgl. Lukas 7: 1-10).  
Allen Gode bevolen, 
 

Ds. Bogerd, Wouterswoude 
 

JV 18+ CLUB 
Vorig jaar hebben we een mooi seizoen gehad met de 18+ club.  Er werd goed deelgenomen aan 
de avonden, ieder op zijn of haar manier. We hebben het winterseizoen afgerond met ook die 
keer een gezellige avond. Als leiders hebben we ons regelmatig verwonderd hoe de clubavonden 
zijn verlopen en waren met grote dank aan de Heere vervuld. Het nieuwe seizoen komt er aan. 
De eerste clubavond staat gepland op vrijdag 25 oktober, start om 20.00 uur in de Wegwijzer. 
Het belooft een leerzame avond te worden met veel info en een paar bekende sprekers. We 
kunnen enkele nieuwe leden verwelkomen, hartelijk welkom. Heb je ook interesse, kom gerust 
langs, van harte welkom. Wat vernieuwend blijft en blijft doorwerken, is het Woord van God. Dat 
je dat heel persoonlijk zo ervaart in heel je bestaan is een grote rijkdom. Laat het voor een ieder 
ook een grote wens zijn om dat ook zo met elkaar te gaan beleven op de club in het komend 
seizoen '24-'25. Reserveer ook al vast maar de datums 
D.V. vrijdag 22 november en vrijdag 20 december '24. 
Maar eerst krijgen we nog vrijdag 25 oktober! 
Een hartelijke groet van de leiders. 
 

Harm vogelzang 
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KERKELIJKE STAND HERV. GEMEENTE NOORDHORN-SAAKSUM 
Aantal belijdende leden: 178 
Aantal doopleden: 105  
Totaal aantal leden: 369  
 

Mutaties van 27 juni tot 22 augustus 2024:  
Geen 
 

Met broedergroet, A.P. Verbree, ledenadministratie 
 

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE  
Ontvangen collecten en giften over de maanden juli en augustus:  
Collecten juli   €  1375,- 
Giften juli       €    375,-   
Collecten augustus €  1287,- 
Giften augustus  €    275,-   
 

Collecten overgemaakt :  
€ 350,-  Avondsmaalscollecte voor fam. Wolvers, voorheen Lichtendonk 
€ 250,-  GZB verspreiding van evangelie in Oost Duitsland 
 

Namens de diaconie hartelijk dank ! E. Meindertsma, penningmeester 
 

Toelichting diaconie collecten: 
 

Vakopleiding in landelijke gebieden in Noord-Afrika (collecte op 1 september) 
Door verhuizing van het platteland naar de stad leven in de Berberdorpen in Noord-Afrika* nu 
voornamelijk bejaarden, vrouwen en kinderen. Deze gemeenschappen hebben hulp nodig bij het 
zorgen voor extra inkomsten voor hun families en bij de overdracht van kennis en vaardigheden 
aan nieuwe generaties. Vrouwen uit de dorpen krijgen een opleiding in een vakschool om zo 
andere vrouwen te leren op eigen benen te staan door zelfstandig ondernemerschap. Hierdoor 
worden relaties verdiept en wordt de liefde van Christus zichtbaar. 
 

* Omwille van de veiligheid noemen wij niet de naam van het land. 
 

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE KERKVOOGDIJ  
Ontvangen collecten en giften van Noordhorn en Saaksum (ANBI 824382213) in de periode van 
1 juli t/m 25 augustus 2024:   
Collecten juli   €  3.058,50 
Giften juli       €     275,00  
Collecten augustus €  2.426,30 
Giften augustus  €       50,00 
 

Via ouderling R. van den Akker is een gift van € 50,00 ontvangen voor Kerkneis     
 

Namens het college van Kerkrentmeesters heel hartelijk dank voor uw bijdragen!  Jan Geertsema 
 

 
Denkt u nog even aan uw bijdrage aan het solidariteitsfonds!! 
 
Collectemunten: U kunt collectemunten bestellen bij de kerkelijk ontvanger. Bij voorkeur per 
mail: collectebonnen@ziggo.nl  Er zijn munten van € 0,50, € 1,00, € 2,00 en € 5,00 Het bedrag 
voor de gewenste hoeveelheid kunt u overmaken op de bankrekening van de kerkvoogdij NL70 
RABO 0375 8296 60 o.v.v. collectemunten.       
Afhalen collectemunten: Nadat u de munten hebt besteld èn betaald kunt u deze afhalen bij de 
kerkelijk ontvanger, Hamsterpad 1a, Noordhorn, elke eerste maandag van de maand. De 
eerstvolgende keer is maandag 2 september a.s. tussen 19:00 – 20.00 uur. 
 

Namens het college van Kerkrentmeesters, Jan Geertsema  
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UIT DE GEMEENTE  
 

HARTELIJK BEDANKT 
We willen iedereen bedanken voor het medeleven, zowel persoonlijk als schriftelijk, na het 
overlijden van onze lieve moeder, oma en over-oma Menke Schuitema- Berghuis.  
Het heeft ons allen goed gedaan. 
 

Familie Schuitema                                                                                                    
 

DANK 
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor het gebed, de kaartjes en andere vormen van medeleven 
tijdens mijn ziek zijn.  
 

Herman Scholte 
 

HARTELIJK BEDANKT                                           
We willen iedereen hartelijk bedanken voor de ontvangen kaarten e.d. voor 
de verhuizing naar de Singel 7, 9843 ES Grijpskerk. En voor ons 40-jarig 
huwelijksjubileum, prachtige kaarten, bloemen, telefoontjes e.d. nogmaals hartelijk bedankt.  
Bovenal danken we Hem, want aan ‘s HEEREN zegen is het al gelegen  (Psalm 127) 
 

Liekele en Alie Terpstra 
 

GELIEFDE BROEDERS EN ZUSTERS,  
Vorige week zondag (18 aug.) werd voor de morgendienst o.a. mededeling gedaan van het feit 
dat bij mij weer kanker was vastgesteld waarom voorbede werd gevraagd. Graag maak ik van 
deze gelegenheid gebruik om u daarover iets meer te vertellen. Er is inderdaad een tumor aan 
mijn luchtpijp gevonden die op termijn zowel mijn luchtpijp als mijn slokdarm aantast. Dit is niet 
operabel en ook chemo biedt geen soelaas meer. Wel kan er nog bestraald worden maar ook dat 
is levensbedreigend. Na uitgebreide voorlichting en na ons gebed hebben we besloten om toch 
voor de bestraling te gaan. Deze bestraling kan levensverlengend werken maar is niet genezend. 
Ondertussen heb ik twee bestralingen gehad terwijl er nog dertien zijn voorzien. Er zijn geen 
uitzaaiingen gevonden en ik voel me gezond, terwijl we beter weten. We willen u hartelijk 
bedanken voor uw blijken van meeleven en voor uw gebed. De doctoren geven geen inzicht in 
het verloop van de behandeling. Wij hebben onze moeiten en zorgen in de handen gelegd van 
onze hemelse Vader en ervaren kracht te ontvangen en mogen rust genieten.in het zekere weten 
dat Hij voor ons blijft zorgen. Ik wilde dit graag met u delen. Gods zegen toegebeden!  
 

Met christelijke groeten,  Having & Janny Kruiger 
 

HARTELIJK DANK! 
Lieve gemeenteleden, 
Bij dezen willen we jullie hartelijk bedanken voor alle kaarten, bloemen, bezoekjes, telefoontjes 
en berichtjes tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en in De Brink en ook thuis. En natuurlijk ook 
voor alle hulp! Het was hartverwarmend! Maar bovenal willen we de Here danken dat het nu weer 
wat beter mag gaan, ook al zijn we er nog niet. 
 

Hartelijke groeten, 
Klaas en Eja Tempel 
 

ZINGEN IN APPINGEDAM 
Beste gemeenteleden, 
Zoals op Urk al vele jaren (In 2025 al 50 jaar!) Zingen in de Zomer wordt georganiseerd, gaat 
men vanuit Urk dit jaar ook proberen iets dergelijks te organiseren in de provincie Groningen, en 
wel op D.V. zaterdag 21 september 2024 te Appingedam. Van 19.00 tot 20.45 uur zingt in de 
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monumentale Nicolaikerk (Wijkstraat 32) het Christelijk mannenkoor Soli Deo Gloria uit Urk o.l.v. 
Jaap Kramer. De meditatie zal verzorgd worden door Bert Noteboom. Een programma waarbij 
we ons als Zingen-in-de-Zomer-vrienden hier ook thuis mogen voelen en zingen in verschillende 
kerken en gebouwen. In de hal van de kerk (onder de toren) ligt een programma (onder 
voorbehoud) dat iedereen kan inkijken om enige indruk te krijgen van de indeling van deze avond. 
Deze programma-folder is niet bestemd om meegenomen te worden, dus graag laten liggen ter 
informatie!  Vooreerst deze voorlopige berichtgeving.         Enno Kooi 
 

OVERDEKTE ROMMEL EN BOEKENMARKT HERV. GEMEENTE 
NOORDHORN EN SAAKSUM. ZATERDAG 14-09-2024 AANVANG 9.00 UUR : 
Voor de 36e keer is er weer de rommelmarkt gepland. De tent wordt tussen 8.00 en 9.00 uur 
geplaatst op maandag 09-09-2024. Om met de rommelmarkt te beginnen zijn er al een aantal (7-
10) mensen nodig voor de opbouw van de tent. Hopelijk kunt u daar ook weer bij zijn. 
Vanaf maandagavond 9 sept. t/m vrijdagavond 13 sept. gaan we de tent weer inrichten zodat het 
omgedoopt wordt tot een majestueuze winkel van Sinkel. U bent daarvoor weer van harte 
uitgenodigd. Als vanouds zal er weer een hecht team staan die dit gebeuren mogelijk maakt. 
U leert weer mensen kennen uit onze gemeente, we gaan weer harmonieus met elkaar om, om 
deze week van opbouw goed te laten verlopen. Ik reken op u! 
Ook voor de boekenmarkt zijn er weer veel mensen nodig om de Wegwijzer weer in te richten tot 
een bibliotheek. Het prijzenbord wordt weer opgetuigd, met daaraan verschillende mooie prijzen. 
En dan kunt u ook weer uw spulletjes kwijt voor de rommelmarkt. 
Gerard Geertsema 06-16609402, Cocky den Besten 0594-505035, Henk Tempel 0594-505108 
U kunt het ook brengen op de vrijdagavonden van 30 aug. en 6 sept. van 19.00 tot 20.30 uur. 
En op de zaterdagen 31 aug. en 7 sept. van 10.00 tot 12.00 uur. 
De spullen worden ingenomen bij de  papiercontainer, Kastanjestraat (achter de pastorie). 
Ook vragen we weer van onze Meester-Bakkers om weer iets te bakken voor bij de koffie, dat 
valt altijd bij het publiek in de smaak. Misschien kunt u de rommelmarkt niet (meer)bezoeken en 
draagt u de rommelmarkt een warm hart toe, dan kunt u 
ook een gift geven. Het rekeningnummer is  
NL70RABO 003758296 o.v.v. Rommelmarkt 2024  òf 
NL33 INGB 0000895706 o.v.v. Rommelmarkt 2024 
We hopen en bidden dat de Heere ook deze rommelmarkt 
weer wil zegenen. Een week van verbinding en 
saamhorigheid. Zonder Zijn zegen zal het niet gaan. 
 

Namens de rommelmarktcommissie, K. Tempel 
 

BIJBELLEESROOSTER SEPTEMBER 2024 
1 zondag Zacharia 8:1-8 16 maandag Handelingen 13:1-12 

2 maandag Zacharia 8:9-17 17 dinsdag Handelingen 13:13-25 

3 dinsdag Zacharia 8:18-23 18 woensdag Handelingen 13:26-43 

4 woensdag Handelingen 9:32-43 19 donderdag Handelingen 13:44–15:7 

5 donderdag Handelingen 10:1-23a 20 vrijdag Handelingen 14:8-20 

6 vrijdag Handelingen 10:23b-48 21 zaterdag Handelingen 14:21-28 

7 zaterdag Marcus 8:27–9:1 22 zondag Handelingen 15:1-18 

8 zondag Handelingen 11:1-18 23 maandag Handelingen 15:19-35 

9 maandag Handelingen 11:19-30 24 dinsdag Deuteronomium 12:2-12 

10 dinsdag Handelingen 12:1-17 25 woensdag Deuteronomium 12:13-28 

11 woensdag Handelingen 12:18-25 26 donderdag Deuteronomium 12:29–13:6 

12 donderdag Deuteronomium 11:1-17 27 vrijdag Deuteronomium 13:7-19 

13 vrijdag Deuteronomium 11:18–12:1 28 zaterdag Marcus 9:30-37 

14 zaterdag Marcus 9:2-13 29 zondag  Marcus 9:38-50 

15 zondag Marcus 9:14-29 30 maandag Micha 6:1-8 
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Voor deze roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen? (diaken H.J. Slik) 
Aanspreekpunt voor de oppasdienst: Mw. W. Fokkinga (06-20288090) 
 

OPPAS                           JEUGDOPPAS 
1 sept. Lydian Kleefman 06-57602634 Mariëlle Bos 

8 sept. Frances Kleefman 06-20254935 Alitha 

15 sept. mw. M. v.d. Brug 06-11494715 Tycho 

22 sept. mw. L. Verkade 06-30234848 Enzo 

29 sept. mw. W. Fokkinga 06-20288090 Ophira 

6 okt. mw. T. de Boer 06-10908451 William  

 

DEURDIENST                                              EHBO 
1 sept. mw. W. Fokkinga 06-20288090 mw. M. Bolt 0594-504885 

8 sept. dhr. H. Scholte 0594-503192 dhr. H.J. Verkade 06-42932067 

15 sept. mw. G. Zuidema 06-42377120 mw. W. Schaap 0594-502276 

22 sept. mw. C. den Besten 0594-505035 mw. M. v.d. Wal 06-33585026 

29 sept. mw. F. Verbree 0594-506075 mw. F. Verbree 0594-506075 

6 okt. mw. W. Fokkinga 06-20288090 mw. M. Bolt 0594-504885 

 

BLOEMENGROET               AUTODIENST 
1 sept. mw. G. v. Gosliga 0594-785721 dhr. R. Noorman 0594-548350 

8 sept. mw. H. Koopman 0594-591410 mw. M. Homan 050-5515653 

15 sept. mw. A. Kiekebeld 0594-507012 dhr. E. Kooi 0594-213019 

22 sept. mw. T. Meindertsma 0594-233614 dhr. A. v. Waarde 0594-505276 

29 sept. mw. P. Telintel 0594-853020 dhr. R. Noorman 0594-548350 

6 okt. mw. M v. Waarde 0594-505276 mw. M. Homan 050-5515653 

 

AGENDA EN ACTIVITEITEN SEPTEMBER 2024  
(Deze activiteiten vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders vermeld) 

zondag 1 sept. 11.00 uur Koffiedrinken na de kerkdienst 

maandag 2 sept. 19.00 – 20.00 uur Collectemunten ophalen bij J. Geertsema,  
Hamsterpad 1a, Noordhorn 

zaterdag 14 sept. 09.00 uur Rommelmarkt 

woensdag 25 sept. 09.30 uur Ochtendvrouwenkring bij mevr. A. Geertsema, 
Langestraat 83, Noordhorn 

zaterdag 28 sept. 10.00 uur Opening winterwerk 

zondag 29 sept. 11.00 uur Startzondag winterwerk: Koffiedrinken en 
preekbespreking na de kerkdienst 

donderdag 3 okt. 20.00 uur Bijbelkring 

 

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS  

De sluitingsdatum voor het oktober-nummer van 
Kerkneis is zaterdag 28 september, uiterlijk 18.00 
uur.  
U kunt kopij inleveren bij de fam. A. van Waarde, 
Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn  
(Email: mariavanwaarde@gmail.com).  
Bijdragen na genoemde sluitingsdatum ontvangen, 
komen in een later nummer van Kerkneis. 
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SAAKSUM 
KERKDIENSTEN SAAKSUM 

1 sept. 09.30 uur Ds. G.J. van der Top (Wedde) 

8 sept. 09.30 uur Gezamenlijke dienst in Noordhorn 

15 sept. 09.30 uur Ds. J.M. Viergever (Oostwold (Old.)) 

22 sept. 09.30 uur Ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude) 

29 sept. 09.30 uur Gezamenlijke dienst in Noordhorn, startzondag winterwerk 

6 okt. 09.30 uur Ds. J.J.C. Dee (Amersfoort) 
 

BESTEMMING COLLECTEN 

Tenzij anders aangegeven is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e collecte voor de 
kerkvoogdij. De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten. 

1 sept. Diaconiecollecte voor de GZB: Vakopleidingen in Noord-Afrika 
 

VAN DE KERKENRAAD 
 
 

JARIGEN 
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn: 
 

2 sept. mw. G. van Dijk-Homan 
7 sept. mw. M.J. Burgler-Huizinga 
 

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar! 
 

COLLECTEN DIACONIE EN KERKVOOGDIJ  
Ontvangen Diaconie- en Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum: Zie pagina 8. 
Namens de Diaconie en Kerkvoogdij van Noordhorn en Saaksum hartelijk dank ! 
 

ZIEKTE EN ZORG                                   
In de achterliggende maanden heeft zuster Offringa een mindere periode moeten doorstaan voor 
wat betreft haar gezondheid. Daardoor hebben we haar ook een tijdje gemist in de kerkdiensten. 
Er is een ziekenhuis opname geweest om haar bloeddruk weer op peil te krijgen zoals het behoort 
te zijn. Het mag nu gelukkig weer wat beter gaan met zuster Offringa. Ze kan de kerkdiensten 
weer bezoeken waarvoor ze de Here dankbaar is. Wij hopen en bidden voor een verder herstel. 

Ook onze broeder Bolt heeft een terugslag mee moeten maken. De ziekte is weer terug. 
Daardoor moet hij weer kuren ondergaan. Als ik dit schrijf heeft dhr. Bolt zijn derde kuur achter 
de rug. Ook voor broeder Bolt hopen en bidden we dat de kuren mogen aanslaan. We weten dat 
onze broeder het van de Here verwacht en zijn zorgen bij Hem neer kan leggen. 

Voor onze zieken die niet met name genoemd worden willen wij bidden om verlichting en (zo 
mogelijk genezing). De Here is genadig, dat heeft ook Jona ondervonden en hopelijk mogen wij 
dat ook ervaren in ons soms zorgelijke leven. We hebben afgelopen zondag (met onze oud 
predikant ds. Kroneman) gezongen Ps. 42 vers 5. Laten we daar onze zorgen maar bij 
neerleggen, en het van Hem mogen verwachten:  Maar de Heer zal uitkomst geven, 

Hij die ‘s daags zijn gunst gebiedt. 
‘k Zal in dit vertrouwen leven 
En dat melden in mijn lied; 
‘k Zal zijn lof zelfs in de nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht, 
En mijn hart, wat mij moog’ treffen, 
Tot de God mijns levens heffen.   

GROET 
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad. 
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   Jeugdneis             September 2024       

Hallo jongens en meisjes,  
De vakantie is weer voorbij. School begint weer. Misschien 
heb je er wel zin in of vind je het best spannend; hoe zal het 
gaan en zijn. Zo waren we met de boot naar 
Schiermonnikoog geweest. Wel een beetje spannend zo 
over zee. Gelukkig is er een kapitein of bootsman die weet 
waar we langs moeten varen. Die kent de vaargeulen en de 
zandbanken. Soms lijkt het helemaal niet logisch, want we 
gingen eerst helemaal naar links en toen weer met een bocht 
naar rechts. En uiteindelijk komen we toch veilig aan land. 
We vertrouwen erop dat hij ons daar brengt. Zou dat ook niet 
zo zijn in ons leven? Als we Jezus aan het roer hebben staan 
en op Hem vertrouwen? Ook al vaart ons bootje soms de 
gekste bochten met Jezus in je bootje ben je veilig.   
   
Puzzel 
In Lukas 5 lezen we over de wonderbare visvangst. In de onderstaande zinnen ontbreken echter 
een aantal woorden. Zet ze allemaal op de juiste plaats. Er blijven woorden over die een zin 
vormen. Dit is de oplossing van deze puzzel. Mail dit naar jeugdneisnoordhorn@gmail.com. Bij 5 
verzamelde oplossingen ontvang je een boekenbon. Succes! Groetjes Alexandra 
 
Woorden: Meester, Genesareth, scheuren, nacht, schepen, de Heiland, oever, Uw Woord, 
vangen, vingen, netten, zorgt, onderwees, diepe, land, schip, vissers, Woord, voor mij, niets, grote 
 
Lukas 5  De wonderbare visvangst.  
En het gebeurde, toen de menigte op Hem aandrong om het ………….. van God te horen, dat Hij 
bij het meer ………………………stond. 
En Hij zag twee …………………..aan de ……………………van het meer liggen; de ………………. 
waren eruit gegaan en spoelden de …………………….Hij ging aan boord van een van die 
schepen, dat van Simon was , en vroeg hem een eindje van het………….af te varen, en Hij ging 
zitten en ……………………….. de menigte vanuit het …………………. 
Toen Hij ophield met spreken, zei Hij tegen Simon: Vaar naar het …………. gedeelte en werp uw 
netten uit om te ………………………Maar Simon antwoordde en zei tegen Hem: ……………., wij 
hebben heel de …………….gewerkt en ………………..gevangen, maar op ……………… zal ik 
het net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan hadden, ………………..zij een ……………hoeveelheid 
vissen en hun net begon te ………………. 
Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de ………………….van Jezus.  

 
 
Overgebleven woorden: …………………………………………………… 
  
 
 

 
Oplossing puzzel Juli/Augustus 2024:  
Woorden uit de paardensprong: Schepper, Majesteit, Dageraad, Welzalig, Verblijdt, Vertrouw, 
Schatten, Vertrouw, Vruchten, Verzoent, Wonderen.      
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Zing maar mee:    Met Jezus in de boot 
 

            Met Jezus in de boot 
Ben je veilig in de storm, 

 

veilig in de storm, veilig in de storm. 
Met Jezus in de boot ben je veilig in de storm. 

 

Als je vaart naar huis. 
Als je vaart naar huis. 

 

Met Jezus in de boot ben je veilig in de storm, als je vaart naar huis. 
 
        
    


