Hand-out leerdienst Nederlandse Geloofsbelijdenis - art. 2

Thema: Gods scheppingsopenbaring

0. Inleiding
a. Vorige week: Wie is God? Grootste geluk en hoogste doel van ons leven is
kennen van God.
b. Maar: Hoe ken ik God? - deze vraag staat centraal in NGB art. 2.
¢. Vandaag vooral: Gods openbaring in de schepping.

1. God openbaart Zich
a. Wij kennen God: Wij weten Wie Hij is, geloven wat Hij zegt en hebben Hem
lief. > Zekerheid die ook doorklinkt in 1 Joh. 5:20.
b. Wij kunnen weten Wie God is = bestreden in onze tijd.

i. Onze tijd: Weten en geloven staan tegenover elkaar. Wat je niet weet
geloof je. Vroom ingekleurd: Wie zijn wij mensen dat we God kunnen
kennen? Dat is hoogmoed. Hoogstens tast en zoek je.

ii. Botsing met de Schrift: 1 Joh. 5:20 (Wij ‘weten’) en omgang Jezus met
de Farizeeén - hun probleem was dat ze niet wilden weten wie God
was, hoewel Hij door de Schrift Zich had bekendgemaakt. Zie: Joh.
5:19-47; 8:46-47).

c¢. We kunnen God kennen omdat Hij Zich openbaart!

i. Openbaren: Hij maakt bekend Wie Hij Zelf is, Hij legt Zichzelf open.

ii. Maar: God is toch onbegrijpelijk? Sommige mensen: Als God Zich
openbaart, verbergt Hij Zich ook weer.

1. Probleem: Zo speelt God een spelletje met ons. En: Waarom
dan wel overtuigd dat Hij genade/liefde is?

iii. Voorbeeld zwangere vrouw: Buik of baarmoeder?

iv. Schepping en Bijbel geven ons juiste kennis van God, maar dat
betekent niet dat we alles van God weten.

v. God maakt Zich bekend in de schepping en in de Bijbel.

2. Het feit van Gods scheppingsopenbaring
a. Bijbel vol van besef dat God Zich bekend maakt in de schepping,
onderhouding en regering van deze wereld

i. Schepping: o.a. Ps. 8;19; 104; 147; Jes. 6:3.

ii. Onderhouding: o.a. Gen. 8:22; Math. 6:26-30; Hnd. 14:17; 17:24-29.
iii. Regering: Gen. 50:20, Hnd. 2:23; Hnd. 17:26
b. NGB: Prachtig boek, waarin alle schepsels als letters zijn.

i. Rom. 1:19-20: Uit Gods werken (de schepping) wordt Zijn eeuwige
kracht en goddelijkheid gekend. Schepping als een theater van God. >
voorbeeld schilderij.

ii. Moraliteit: Daarmee komt ook een besef van goed en kwaad (Rom.
1:32).
iii. Diep besef van God in ieder mens.

3. Het doel van Gods scheppingsopenbaring
a. Hoe komt het dat zo weinig mensen God kennen?



b.

i. Gevolgen zondeval - Niet God maakt zich minder bekend, maar het
verstand van de mens is verduisterd geworden (Rom. 1:21). =
afgoderij en zonden.

Doel scheppingsopenbaring: ‘Zodat zij niet te verontschuldigen zijn’ (Rom.
1:20Db).

i. Voor Gods rechterstoel kan niemand zeggen: Ik wist het niet.

ii. Bloem en boom getuigen tegen ons als we God niet hebben erkend in
ons leven = Geldt ook voor de heidenen ver weg,.
iii. Aansporing tot zending]!

4. Het belang van Gods scheppingsopenbaring

a.
b.

C.

Waarom is het nodig dat we dit weten?
le reden: God erkennen als Schepper en Onderhouder van het leven. "HEERE,
hoe groot Zijn Uw werken’! (Ps. 92:6).
2e reden: Deze wereld is géén neutraal terrein, maar Gods werkelijkheid.
i. Onze tijd: Ik interpreteer de wereld zoals ik wil, ik bepaal mijn eigen
leven. Volg je hart. Volg je gevoelens, verlangens, dromen en wensen.
Het leven is een feestje, je moet zelf de slingers nog ophangen. Wie ben
ik om voor de ander te bepalen wat goed is?
ii. Schrift: Schepping en wereld Zijn Gods werk. Hij bepaalt ons leven.
Wij zijn geen eigen goden die ons leven moeten vormen.
iii. Christelijk geloof is niet één van de opties, maar gaat over de enige
ware God waar elk mens mee te maken heeft.
1. Dit mag vrijmoedigheid geven in het delen van het Evangelie.
2. Zoals Paulus deed: Hnd. 17:28
iv. Contra yoga/zen/oosterse bewegingen (komen tot jezelf en dichter bij
de natuur leven). > Besef hierin dat mens los is komen te staan van de
wereld. Maar: Bijbel wijst op God als Degene met Wie de mens het
beste af is.

5. Het tekort van Gods scheppingsopenbaring

a.

b.

Toch: Heel ver komt de mens niet (meer) in de kennis van God door de
schepping.
Daarom: ‘Ten tweede nog duidelijker en volkomener te kennen door Zijn
Woord'.
i. God is afgedaald in onze menselijke taal uit pure genade.
Het Woord van God
i. Ontdekt aan schuld
ii. Opent de ogen voor Gods openbaring in de schepping
iii. Spreekt van de énige Zaligmaker: Jezus Christus
Tot Gods eer en zaligheid van de zielen
i. Joh. 17:3 ‘Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige
waarachtige God en Jezus Christus Die U gezonden hebt’.



